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de schrijftafel door Emma..de NL mndbrf juni 1975(nooit vertaald tot nu)

EMMA.:

Tekorten! Tekorten! Dat hoor je overal roepen. Wat betekent dat voor
ons die student van De Oneindige Weg zijn? Moeten wij zo'n
begrenzing aanvaarden of is dit een oproep voor ons om het daarbij
betrokken Geestelijk Beginsel te zoeken en dat in praktijk te brengen?
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Is God vandaag een mindere God of minder beschikbaar dan een jaar
geleden? Is de Stroom van Gods Goedheid onderworpen aan en
bepaald door wereldtoestanden? Of is God onveranderlijk, Eeuwig en
altijd beschikbaar? Is niet deze gehele aarde - die God toebehoort -
ons gegeven vanwege Goddelijk Zoonschap?

Kunnen verspilling, stomheid, onbekwaamheid, hebzucht , lust naar
macht... in het kort : de verschillende facetten van het vleselijk
denken Gods alomtegenwoordig Goede verdoezelen? Slechts voor
diegenen die onwetend zijn van het beginsel dat al het goede is
belichaamd in het individueel bewustzijn en derhalve
alomtegenwoordig en altijd beschikbaar is.

Laten wij de huidige wereldcrisis erkennen als slechts nog een facet
van het geloof dat wij gescheiden kunnen zijn van wat wij zijn.... de
Oneindige God Zelf Die individueel verschijnt. Laten wij standvastig
staan in de Waarheid dat het vleselijk denken geen macht is en nooit
de Eeuwige Overvloed van Gods Geestelijk Universum kan
veranderen.

Aloha en liefs
w.g.

EMMA



