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Bertus:    

Copyright ………… copymark 

Disclaimer …………disclaim  

======================================    

Klik op silence  (alleen engels) en luister naar Joel.   

De -vertaalde -transcriptie hiervan is:    

    Joel:    

Hoe zal ik vóór U staan anders dan in de stilte? Hoe zal 

ik U eren anders dan in de meditatie (de overleggingen) 

van mijn hart? Lofprijzen en dankzeggen zoekt GIJ niet 

maar het begrijpend hart ontvangt GIJ.  Ik zal vóór U 

stil blijven;  mijn ziel en mijn geest en mijn stilte zullen 

UW Verblijfplaats zijn. UW Geest zal mijn meditatie 

vullen en HET zal mij maken en  in stand houden---- 

totaal. –    

================================ ==  

 IN DE STILTE WORDEN WIJ DOOR DE GEEST   

GODS  GEVOED.   
Joel:    
   

In deze 15 minuten van stilte, van meditatie, zijn we gevoed   

https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/copymark.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/disclaim.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/silence.mp3
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/silence.mp3
http://home.kpn.nl/rabe0018/goldsmith/silence.mp3
http://home.kpn.nl/rabe0018/goldsmith/silence.mp3
http://home.kpn.nl/rabe0018/goldsmith/silence.mp3
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- Geestelijk [door de Geest Gods] gevoed. We hebben het 

Vlees, de Wijn, het Water van de Waarheid, de Opstanding, 

de kracht der Opstanding ontvangen. Dit wordt ons allemaal 

gegeven in de stilte, in meditatie! Het uur van praten dat nu 

komt, zouden we het "dessert", het "zoete vlees", het 

"glazuur" kunnen noemen, datgene wat totaal onnodig is, en 

dat gewoon wordt toegevoegd, waarschijnlijk om de rest van 

de maaltijd smakelijker te maken. Omdat de stilte, de 

meditatie, moeilijk is totdat w i j als het ware  enigermate 

het Geestelijk Licht verkrijgen, Geestelijk [tot de Geest 

Gods] ontwaken, 15 minuten stilte,  meditatie en dat kan 

heel moeilijk zijn.   

Natuurlijk genieten we allemaal van het dessert, maar zelden 

worden we echt daardoor gevoed. We worden gevoed door 

het Vlees, het Water, de Wijn,  het Brood. En dit wordt ons 

nooit in woorden of gedachten gegeven; dit wordt ons in de 

stilte gegeven, d.m.v. het ontvankelijk oor. Om dit beter te 

begrijpen, moet je de aard, de functie of het doel van deze 

boodschap van De Oneindige Weg begrijpen. In feite is ons 

doel in dit werk de realisatie van God, zodat we vrij kunnen 

worden gemaakt - vrij van knechtschap aan de zintuigen, vrij 

van knechtschap aan het lichaam, vrij van knechtschap aan 

de portemonnee, vrij van knechtschap aan menselijke 

relaties. Omdat wanneer we ons geestelijk vrijzijn 

verkrijgen, wij kunnen genieten van het lichaam, van onze 

gezondheid, onze portemonnee alsook van menselijke 

relaties, maar  …… we zijn er niet aan gebonden, we zijn 

niet "geketend" met begrenzingen, beperkingen, maar dit 

vrij-zijn wordt alleen verkregen d.m.v. de Godrealisatie.   

====================================    
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OPMERKINGEN BERTUS:    

   

Een Oneindige Weg Klas begint altijd met meditatie,  wordt dan vervolgd met 

de eigenlijke klas of de lezing en eindigt met meditatie. In deze klas <1962 

Maui Special Class Band no: 485B - The Christ Ministry of the Still Small  

Voice (De Christus-zending van de Stille, Zachte Stem).>  spreekt Joel van 

zó’n  klas of lezing als “het uur van praten”,  het “dessert”.  Deze procedure 

werd gevolgd toen Joel nog in levende lijve aanwezig was en wordt nu nog 

gevolgd  bij een zogeheten “tapeclass”  maar nu spreekt Joel d.m.v. de 

audioregistratie.    

Dit behoeft wellicht enige toelichting. Meditatie is het belangrijkste in De 

Oneindige Weg. Meditatie – zoals reeds uitgelegd  - bestaat uit 2 delen  : de 

<beschouwende meditatie> (met woorden en gedachten)  en de <stille 

meditatie> (zonder woorden en gedachten). De beschouwende gaat aan de 

stille meditatie vooraf. Joel heeft wel eens klassen gegeven waarin er geen 

woord gesproken werd, alleen maar meditatie  en na   zo’n  ½  uur was die 

“klas” dan voorbij. Maar dat is alleen weggelegd voor diegenen die al 

behoorlijk hoog in Bewustzijn zijn gestegen. De meeste mensen hebben 

behoefte aan het gesproken woord.. vandaar dus: eerst meditatie daarná  de 

klas (het gesproken woord dus).  Joel zei van de audioregistraties: "De 

audioopnames vangen niet alleen de woorden van de boodschap op maar ook 

het bewustzijn van de spreker. Ze brengen aan de luisteraar niet alleen de 

boodschap zelve over maar tussen de regels door ook de Geest van de 

boodschap. Met andere woorden: het lijkt wel of de bandrecorder  dezelfde 

functie speelt als een persoonlijke leraar."   

Er staat overigens niets op een grammofoonplaat. Om de één of andere reden 

werkte dat niet.    

=================    

Joel spreekt voorts van “de aard, de functie of het doel van deze boodschap 

van De Oneindige Weg”.  Voor nadere info terzake zie verderop in mijn 

homepage bij <nl-doel> en <nl-basis> .   

=================    

Hoe hoger je in het Bewustzijn stijgt, des te harmonischer wordt je eigen 

wereld. Je denkt misschien dat  dit egoïstisch is met al die ellende in de 

wereld. Neen, absoluut niet. De wereld als geheel kun je nooit en te nimmer 

veranderen. Wil je anderen kunnen helpen dan moet je eerst zelf !!! “een huis 

gebouwd op een rots  en NIET op drijfzand” zijn. Bovendien is er ook dit:  

We leren in De Oneindige Weg dat IK = Bewustzijn = God. In feite de IK van 
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jou= de IK van mij= de IK van een ieder in de wereld. In meditatie maken wij  

contact met God, de IK van ons. Maar de IK van ons is ook de IK van wie en 

waar dan ook in de wereld. Afhankelijk van h u n  eigen ontvankelijkheid  kan 

het zó zijn, dat als wij in onze meditatie met dat IK gemeenschap hebben  

iemand anders ter wereld – we zullen nooit weten wie -  daardoor gezegend 

wordt. Op die manier werken wij als het ware mee aan een Geestelijke Basis  

voor de wereld.   

   

 Er is uitstekend studiemateriaal inzake dat “wereldwerk” aanwezig. Dus: 

eerst je eigen wereld harmonieus maken en dan de wereld, is dus bepaald niet 

zó egoïstisch.    

   

Joel waarschuwt de studenten er herhaaldelijk voor om NIET  de wereld in te 

trekken en de boodschap te verkondigen  eer je ervoor gereed bent. Laat je 

door God  terzake leiden. Voorts: vinger op de lippen, er niet over spreken, de 

mensen zullen het niet begrijpen en  ze zullen je wellicht voor “gek’ verklaren. 

(zij redeneren immers met hun menselijk verstand  en de Dingen Gods zijn 

nu eenmaal onzin voor de menselijke geest) .Als zij er gereed voor zijn, dan 

zal God ook hen leiden.    

    

    

     

    


