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Joel:

In ons werk vragen wij niet om trouwe volgelingen. Ik wil
zeker geen volgelingen van mijn persoon en ik ben er zeker van
dat diegenen die een bepaalde hoogte in dit werk bereiken
nimmer volgelingen van hun persoon wensen.

Ons enig verlangen moet zijn om met anderen te delen welke
door God-gegeven Genade wij hebben

zodat ook z1j God kunnen vinden. Maar niemand zal ooit God
vinden door louter een bepaalde leer te volgen en de regels en
verordeningen van die leer te volgen en te gehoorzamen. U vindt
God door de studie van de letter der Waarheid gecombineerd met
meditatie, gebed en een erg nederig verlangen om God te kennen.
"HEM te kennen is FEeuwig Leven". Er zijn Katholieke,
Protestante, Christian Science, Unity en New Thought - mystici
geweest, die God gekend hebben. In elk hunner onderricht is er
genoeg Waarheid en Licht om u naar het Koninkrijk Gods te
leiden ofschoon er veel fout in dat onderricht is. Het maakt geen
verschil of u een Oneindige Weg student, een Christian Science
student of student van enig andere leer bent. U zult resultaten
boeken zelfs als u een onderricht volgt dat niet geheel correct in
zijn verklaringen der Waarheid is, zo lang u er maar niet louter
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en alleen bezorgd om bent om de leer te verheerlijken. Enigerlei
leer moet slechts beschouwd worden als een hulpmiddel in uw
zoeken naar het Licht der openbaring. Volg geen leer alleen maar
opdat men van u denkt dat u een trouw volgeling(e) bent van die
leer of van die leraar.

ALLES WAAR U "BEZORGD" OM MOET ZIJN IS OM GOD
TE KENNEN ALSMEDE UW VERWANTSCHAP MET GOD

en daarbij-- ondanks alle beproevingen -- te blijven, totdat het u
brengt tot de Geestelijke Ervaring van God te kennen.



