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 Waarom hebben wij religie nodig? Het ware, volledige en 

totale antwoord is dat wij religie nodig hebben voor vervulling, 

wij hebben haar nodig om ons zelve te vervullen. als menselijke 

wezens zijn wij dor en ontbloot van Waarheid; wij hebben geen 

Geestelijk Licht, evenmin weten wij iets van onze Bron af. Wij 

leven als een tak van een boom, die afgehouwen is en totdat wij 

één worden met de stam van de boom en met zijn wortels en al wat 

in de bodem, de lucht en de hemel is, zullen wij kaal en dor 

blijven. Door religie - en ik bedoel geen godsdienst in de zin 

van de georganiseerde kerkdienst, maar godsdienst in de zin van 

kennis van God en de Godservaring - worden wij herenigd met onze 

Bron, wij worden vervuld, en zijn dan wederom gevestigd in het 

Huis des Vaders. 

 Wij hebben godsdienst nodig om ons weder te verenigen met 

onze Bron, opdat wij van binnenuit van de Geest vervuld mogen 

zijn, vervuld met Gods Glorie, die geen menselijk wezen kan 

hebben, want het schepsel onderwerpt zich niet onder de Wet van 

God en het kan dat ook niet (Aldus romeinen 8:7). 

 ZIJN Genade is op mij. ZIJN Geest is op mij. ZIJN Leven is 

mijn leven. Ik heb geen leven gescheiden en apart van God. 

In de hemel of in de hel vind ik dat Leven en zelfs indien 

ik "wandelde in een dal der schaduwen des doods" (Ps. 23:4) 

zou  ik nog ondervinden dat God mijn leven is, omdat ik 

bewust één met mijn Bron ben geworden. Het leven van de boom 

is het leven van de tak, en niet het leven van een tak die 

afgesneden  en apart is. Het leven van de wortels is het 

leven van de tak. Het leven van de aarde, de lucht, de maan, 

de sneeuw, de regen, de dauw - dit alles is nu het leven van 

de boom. 

De georganiseerde godsdienst heeft deze leer voor een groot deel 

bedorven en de nadruk gelegd op het tot God bidden om dingen in 

plaats van Geestelijk vervuld te zijn en dingen vanzelf toegevoegd 

te krijgen (Mat 6:33). De nadruk werd gelegd op het gehoorzamen 

van wetten en regels, ceremoniën en dogma's en ten dele heeft men 

het ware doel van de religie over het hoofd gezien dat niet bestaat 

uit het bouwen van kerken en de mensen te verplichten zich aan 

bepaalde regels en riten te houden, maar ieder afzonderlijk te 

leiden tot vervulling en gaafheid door de Geest Gods. 

 

 De Aard Van Het Geestelijk Pad Is Vervulling. 

 

 Zolang als de mens slechts beschouwd wordt als een mentaal 

en fysiek wezen, is hij noch vervuld noch compleet. De mens is 

meer dan lichaam en verstand en hij is slechts compleet wanneer 

hij de aard van zijn ware ZELF heeft gerealiseerd en beseft en 



zijn lichaam en denken heeft onderworpen aan zijn Ziel en daarbij 

de Ziel zijn gedachten en lichamelijke activiteit laat beheersen. 

 Door het onderricht van de leer der Waarheid, en in het 

bijzonder die leer, die de mystiek omvat, is het dat wij beginnen 

in te zien, dat God niet kan gebruikt worden voor persoonlijke, 

materiële doeleinden of als een dienaar van de mens. In mystieke 

Waarheid leren wij, dat wij dienaren Gods zijn; in- en uitlaat 

voor de Genade Gods. zodoende zullen het de mystieke 

leerstellingen zijn, die de kerk naar het Vader-bewustzijn terug 

zullen leiden en die de metafysische bewegingen zullen inspireren 

om het gebruiken van Waarheid, wat een synoniem voor God is, op 

te geven , om schoenen, automobielen, huizen, huwelijken en 

scheidingen te "demonstreren". 

 De aard van het Geestelijk Pad is vervulling. Wij moeten 

ophouden Erover te denken alsof het ons gezondheid, weelde, geluk, 

vrede in ons zelve of zelfs vrede op aarde moet brengen. Hoe kan 

er vrede op aarde zijn tenzij wij Geestelijk vervuld zijn? Hoe 

kan er vrede bestaan, zelfs in een kleine groep leerlingen op het 

mystieke pad tenzij er Geestelijke vervulling is? Indien ze niet 

Geestelijk vervuld zijn, zullen een of meer van hen "menselijk" 

worden - fysiek, mentaal, moreel of financieel. Slechts naarmate 

van onze Geestelijke vervulling kunnen wij handelen als kinderen 

van God en wanneer dit geschiedt, zal er geen nijd, lust en 

hebzucht meer zijn. Liefde zal van een andere aard worden; zij 

zal niet meer gebaseerd zijn op "mijn rechten" en "uw rechten", 

maar op onze Geestelijke vervulling en het laten mededelen aan 

anderen hiervan. 

 


