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   GENADE 

 

Bertus : 

COPYRIGHT ….. copymark 

DISCLAIMER….. disclaim 

 

Ik gebruik in de vertaling de 1951 Bijbelvertaling c.q. wordt de door Joel 

gebruikte King James Bible letterlijk vertaald als de tekst dat vereist om Joels 

tekst en onderricht geen geweld aan te doen. In de vertaling zijn zoveel mogelijk 

de Bijbelverwijzingen vermeld zodat gebruikers van andere Bijbelvertalingen 

(zoals bijvoorbeeld de Bijbelvertaling “2014 Bijbel in de gewone taal”) 

gemakkelijk e.e.a. in hún Bijbelversie kunnen terugvinden. Overigens verwijs ik 

ook naar mijn website terzake … klik op bijbel  . 

Daar ga ik dieper op e.e.a. in.  Hou er rekening mee dat de King James Bible en 

de Nederlandse Bijbel qua nummering en tekst niet altijd synchroon lopen.  

Dit  werk is gebaseerd op een door Joel gegeven klas. Van gesproken taal is 

geschreven taal gemaakt.  Daardoor kunnen sommige zinnen niet echt goed 

“lopen.” Ter wille van de authenciteit heeft Bertus dit zo gelaten. Waarvoor uw 

begrip wordt gevraagd. 

=======================  

Uit cat.no 288 boek “Laat Uw Netten Liggen” hoofdstuk 7: 

Joel: 

Mijn Genade is u genoeg ( 2 Cor 12:9) 

 

 Ingesloten in het woord “Genade” is alles wat bedoeld wordt met 

het woord “geschenk”. Het Geschenk van God is genoeg. De naties 

van de wereld zoeken wat ze zullen eten, drinken of waarmede zich te 
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kleden. Ze maken zich voortdurend zorgen over de zaken van morgen. 

Dit is niet waar in “MIJN Koninkrijk”, Dat niet van deze wereld is. In  
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het Rijk van Genade IS God het Scheppend Beginsel, de Oneindige 

Macht. Het woord “Genade” brengt met zich datgene wat handhaaft 

en in standhoudt: oneindig goede en boven alles: liefde. Liefde moet 

derhalve de mate van hoedanigheid van ons goede zijn. 

 Genade is vervulling en Genade brengt geen gedeeltelijk succes 

of gedeeltelijk geluk, noch eist Zij van ons datgene wat wij niet 

kunnen volbrengen. Genade brengt ons een taak maar daarmee brengt 

Genade ook het begrijpen, de kracht en de wijsheid om die taak te 

volbrengen en Genade brengt ook wat  noodzakelijk is voor haar 

vervulling of dat nu vervoer, fondsen, boeken, leraren of leerstellingen 

zijn. 

 Onder Genade is morgen niet onze zorg maar Gods Zorg… 

==================  

Bertus: 

Meer info: bestudeer cat.no 1085 “Genade”.  


