DE DODE ZEE ROLLEN bevestigen de Oneindige Weg Boodschap .... Origineel ...

Bertus:

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL. ALLEEN VOOR EIGEN
PRIVE STUDIE TE GEBRUIKEN.

De DODE ZEE ROLLEN

bevestigen De Oneindige Weg boodschap.

(Uit : 1964 Oahu/Maui Series.. 544A - Spiritual Attainment through the Door)

Joel :

De nieuwste ontdekkingen en vertalingen van de DODE
ZEE ROLLEN zijn van groot belang voor ons in deze
boodschap omdat die de boodschap bevestigen. Het is nu
opmerkelijk te lezen in deze nieuwste openbaringen en
nieuwste vertalingen — niet nieuwste openbaringen, ik zou
“nieuwste ontdekkingen” gezegd hebben -- dat de Meester het
heeft over de twee [soorten] mensen zoals geopenbaard in deze
geschriften en waarvan Paulus getuigde en sprak. *1) De
Meester claimde niet dat er slechts één mens is en dat die
Geestelijk is maar Hij erkende twee [soorten] mensen. Hij
erkende de mens van de aarde, het schepstel, de sterveling, de
slang en Hij erkende dat er een Geest in de mens is. Er IS een
Goddelijke  Tegenwoordigheid binnenin het individueel
bewustzijn, Die - indien erkend en vrijgelaten - ons verandert
van sterfelijkheid in Onsterfelijkheid.... Van de sterfelijjke
mens naar de Zoon van God. En Zijn gehele zending was een
openbaring van het beginsel waarbij dit tot stand is gekomen.
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Opmerkingen Bertus:

*1) Joel heeft het over de aardse en Geestelijke mens in:
....... mndbrf juli 2019
Joel:

De mens die zijn bestaan op de aarde heeft, de aardse mens, leeft bij brood alleen
alsook bij vitaminen, mineralen, geen calorieén -- wel... erg weinig. Daar hebben
wij de mens van de aarde.

De Geestelijke mens leeft bij ieder Woord Dat uit de Mond Gods uitgaat (zie mat
4:4) . En door in het Woord te blijven, neemt dat Woord de organen en functies
van het lichaam over. U leeft nu niet bij brood alleen. U leeft nu bij ieder Woord
Dat uit de Mond Gods uitgaat.

Paulus spreekt over de twee mensen in:
Efeze 4: 22 en 24

22dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve
gaat, naar zijn misleidende begeerten, ,

24en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in
waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Kolossenzen 3:9,10
1951

9 Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken
afgelegd,

10 en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het
beeld van zijn Schepper
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