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Joel: 

Ziet u?  Begin met wat u heeft! Aan hem die heeft, hem zál gegeven worden. (Mat 

25:29) Laat niemand u ervan overtuigen dat u niet alles hebt wat de Vader heeft, 

zelfs al kunt u op dit moment slechts een paar drupjes olie zien. Begin uit te 

schenken. Begin  een behandeling te geven indien u om hulp gevraagd wordt. 

Begin een dollar indien u een dollar heeft of een gulden (nu euro) te geven indien 

u die heeft. Begin mededogen en vergiffenis te geven indien u die heeft. Begin 

met een beetje vergiffenis maar geef, g e e f.  Begrijpt u? 

 Browning zegt ons: "Open een weg opdat de Gevangengehouden Pracht 

kan ontsnappen." U hééft de gehele Pracht Gods binnenin u. Maar, indien u slechts 

een paar drupjes olie kunt zien of indien u slechts een paar broden en vissen zien 

kunt of indien u slechts een geringe behandeling ziet, begin daar dan mee, begin 

ermee, begin daar dan mee!!! Indien u zich slechts één Bijbelpassage herinneren 

kunt, begin daar dan mee en verklaar die ene totdat u een tweede Bijbelpassage  

in gedachten komt en verklaar dan die tweede Bijbelpassage en blijf dat doen 

totdat zich een derde Bijbelpassage  aandient. U zult verbaasd zijn. Eer u daar 

klaar mee bent, weet u wel honderd Bijbelpassages. Misschien zou u die op dit 

moment niet alle honderd  kunnen  opnoemen  maar als u met één passage begint 

...eer de avond voorbij is,  heeft u uw honderd. Ziet u dat? 
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Bertus:  

Eigen ervaring: 

Jaren geleden werd ik ertoe geleid die Internationale meertalige website op te 

zetten. Toen deze online kwam, zond God mij engelen (d.w.z. lokale studenten) 

om mij met de taal e.d. te  helpen.  Die “hulp” bestond hieruit:  ik kreeg veel 

complimenten over de prima vertaling maar  er waren passages e.d. die zij – 

lokalen – iets anders en begrijpelijker zeggen en dus verbeterden zij in die zin 

mijn website. Begrijpelijk.. immers: ik ben Hollander. Ik spreek en denk en voel 

op zijn Hollands. Ik ben op de hoogte met de Hollandse zeden en gewoonten etc. 

Maar NIET van de buitenlandse en dus prima  als z i j  dat op die manier 

“verbeteren”.  

Zodat de website volmaakt was en glashelder  is voor studenten en 

belangstellenden. Geweldig toch? 

----  

Zo zie je dat God voor alles zorgdraagt als wij ons maar aan HEM overgeven en 

ons “ik” laten varen en vertrouwen hebben  ook al is dat soms moeilijk. 

 

 

 


